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tekst Piet van de Wege

Sinds Bert Matter im-
proviseerde zoals hij het
leuk vond, ontwikkelde
hij een heel eigen stijl.
Die is hoorbaar op de cd
met improvisaties die is
uitgebracht bjj zijn 80e
verjaardag, met radio-op-
namen vanuit Zutphen,
Dordrecht, Nijmegen en
Arnhem. Matters stijl
wordt vaak minimalis-
tisch genoemd. Welbe-
schouwd voldoet alleen
de improvisatie over
Luthers ”O Geest, Die
onze Trooster zijt” aan
de definitie: ,herhaling
van een korte muzikale
frase, met subtiele varia-
ties gedurende een lange
tijd.” Hier weeft Matter
een verbazingwekkend
complex stemmen-
patroon, terwijl een
vocaal ensemble meer-
stemmig en in flarden
de melodie ten gehore
brengt, meedeinend op
de orgelgolven. Na een
huiveringwekkende
climax op de derde regel
(,Wees bjj ons in de laat-
ste nood”) murmelen de
wegstervende stemmen

het laatste woord. In veel
improvisaties is eerder
sprake van een beperkt
ostinato: per gezangregel
een kort motief dat obsti-
naat wordt herhaald en
waarboven de melodie
vrij zwevend haar gang
gaat. Spanning creérende
modulaties, toenemend
toonbereik en volume.
Zo in twee van de drie
gregoriaanse gezangen
voor Driekoningen, in
”Gelukkig is het land” en
”Com nu met sangh”, en
in Psalm 121. Die laatste
bekoort minder, omdat
de tere psalmtekst zich
niet leent voor motivi-
sche motoriek. Welkome
rust dankzij schitterende
lyriek bieden daarente-
gen Offertorium "Reges
Tharsis”, de Lofzang

van Maria en vooral het
ontroerende "Hoe groot,
o Heer, en hoe vervaer-
lic”: een ootmoedige,
dissonante cantilene in
prachtige harmonieén.
Deze indringend fraaie
opnamen maken volledig
invoelbaar dat velen Mat-
ters orgelspel beleefden
als eilanden van het
schone, ware en goede.



